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Aeneas’ viucht uit Troje als aanleiding om de ellende
van bootvluchtelingen te bespreken: het kan zeker.
Sterker nog: Selfie met Sappho benadrukt burger-
schapsvorming en reflectie op het eigene en het
vreemde vanuit Latijnse en Griekse teksten als be-
langrijke legitimatie van Grieks en Latijn op school
(Grote Opdrachten & en 7). U en ik zijn het daar
roerend mee eens (zie p. 36).

Toch voelde het woor mij persoonlijk vaak erg
geforceerd om maatschappelijk relevante thema's te
koppelen aan antieke teksten. Het bruggetje van Ae-
neas naar oorlogsmigratie is gemakkelijk genomen,
maar echt reflecteren op de hedendaagse ocor-
logsproblematiek staat vervolgens toch vooral los van
Aeneas. Ik prefereer daarom een directere weg tot
burgerschapsvorming bij de klassieken. Alexander
Smarius verschaft daartoe nu een middel: zijn Eras-
musbloemlezing Weg met ocorlog! (uitgeveri] Her-
maion| biedt teksten met Erasmus’ uitgesproken
visie op oorlog. Hieruit vloeit de koppeling naar ac-
tualisatie en eigen meningsvorming haast vanzelf
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Erasmus en vrede
Op veel verschillende plaatsen in Erasmus’ omvan-
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Titelpagina van een editie uit 1522 van Erasmus’
Querela Pacis, undique gentium eiectae profligataeque
{Bibliotheek Rotterdam; 2H6).

grijke oeuvre blijkt zijn pacifistische blik op de
wereld. Zo schreef hij Parafrasen (hervertellingen) van
de vier Evangelién. In de bijbehorende opdrachtstek
sten spoort hij de toenmalige wereldleiders aan tot
vredige samenwerking. En in een brief uit 1516 aan
paus Leo X bestempelde Erasmus zijn tijd opti-
mistisch als een ‘gouden eeuw’ met eendrachtals een
van de drie belangrijkste zegeningen: ‘ik voorzie dat
in deze eeuw, onder uw gelukkige leiding en dooruw
heilige wijsheid, drie van de voornaamste zegenin-
gen aan het mensenras worden teruggegeven: die
waarlijk christelijke vroomheid die in velerlei opzicht
in verval is geraakt, de schone letteren, deels verwaar-
loosd tot nu toe, deels bedorven; en cnonderbroken
eendracht binnen de christelijke wereld, de bron en
oorsprong van vroomheid en geleerdheid’ (brief 566;
vert. Steens). De zestiendeeeuwse werkelijkheid
bleek al snel anders: het vroegmoderne Europa was
in voortdurende (maar wisselende) staat van oorlog
en de reformatie bracht een definitief schisma bin-
nen de christelijke maatschappij. De historische
werkelijkheid stond daarmee pal tegenover Erasmus’
ideale samenleving.

In Erasmus’ dialoog tussen Charon en de wraakdai-
men Alastor blijkt dat de humanist het thema ook
met humor en zelfspot benaderde. Charon is vanuit
de onderwereld op weg om een nieuwe boot te
kopen: zijn oude is lek en dus niet toereikend voor de
vlpedgolf van schimmen, die de twee personages op
korte termijn verwachten. Charon: ‘De drie vorsten
van de wereld zijn slaags geraakt in dodelijke haat en
willen elkaar vernietigen: geen plekje in het christen-
rijk is veilig voor corlogswoede' (vert. De Landtsheer).
De aanhoudende toestroom van schimmen verbaast
de veerman: ‘telkens als het weer oorlog is, krijg ik
hier zoveel gewonden en verminkten over de vloer
dat het me verbaast dat er nog iemand op aarde
overblijft.” Charon vraagt zich hardop af of hij bang
moet zijn dat zijn inkomsten snel zullen opdrogen:
'Ik hoor namelijk dat er in het bovenrijk een
veelschrijver leeft die niet ophoudt met zijn pen de
oorlog aan te vallen en tot vrede aan te sporen.’ Alas-
tor stelt hem gerust: “Die preekt allang voor doveman-
soren.’ Erasmus was zich ervan bewust dat zijn in-
vloed op het wereldtoneel beperkt was.

Weg met oorlog!

In Weg met oorlog! krijgen leerlingen een goed beeld
van Erasmus’ denken over oorlog en vrede. Het boek
bevat lesmateriaal voor zo'n twee maanden, aldus de
docentenhandleiding. De bloemlezing is duidelijk
met zorg samengesteld: de thematische samenhang
van de gekozen tekstpassages in hun geschetste con-
text biedt een vloeiend en logisch geheel. Leerlingen
krijgen hiermee bovendien een goed beeld van Eras-
mus, zijn werkwijze en leefwereld. Uit drie bekende
werken van Erasmus heeft Smarius passages
opgenomen in achtereenvolgende hoofdstukken: Col-

loguia, Adagia en Querela Pads.

Alleen dit derde werk, De klacht van Vrede, gaat in zijn
geheel over het thema vrede. Erasmus schreef het
niet in de vorm van een zakelijk traktaat, maar voert
er Vrede zelf op als personificatie die een pleidooi af-
steekt met verschillende typen argumenten tegen
oorlog. Erasmus begon ermee in de aanleop naar een
conferentie waarop de grootste Europese machtheb-

bers met elkaar zouden spreken over langdurige
vrede. Deze top in het Noord-Franse Cambrai werd
afgelast, maar Erasmus liet desondanks (of waar
schijnlijk juist des te gemotiveerder) zijn Querela Pacis
drukken, in 1517 bij Johannes Froben in Bazel. Van dit
omvangrijke werk bevat Weg met oorlog! vier passages
van steeds zo'n tien regels. Deze passages zijn wonder-
goed gekozen: ingekleed met een heldere inleidende
telst, duidelijke titels en introducties geeft het geheel
een goed beeld van de manier waarop Erasmus over
oorlog en vrede dacht. De passages zijn inhoudelijk
afgebakend en voorzien van context.

Het mooie aan dit lesboek is dat het hier niet bij blijft:
Smarius heeft deze passages laten voorafgaan door
twee hoofdstukken met passages uit de Colloguia en
de Adagia, na Lof der Zotheid Erasmus’ bekendste
werken. Doordat de drie geselecteerde werken van
Erasmus ieder hun eigen stijl hebben, biedt de bun-
del een fris en afwisselend aanbod Latijn dat niet gaat
vervelen. Ook de Adagia en Colloguia worden ieder
kernachtig ingeleid. De goed gekozen afbeeldingen,
veelal objecten, houtsneden, tekeningen en schilde-
rijen uit Erasmus’ tijd zelf, dragen bovendien in hoge
mate bij aan een representatieve indruk van Eras-
mus’ leefwereld en tijdsperiode.

Uit de Colloguia is een passage gekozen waarin ene
Hanno zijn cude bekende Thrasymachus tegen het
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De gegraveerde titelpagina van een Nederlandse
vertaling van de Colloguia uit 1664. De bijzondere
status van Erasmus’ Dulce bellum inexpertis blijkt di-
rect op de typografische titelpagina die hierop
volgt: Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame t'samen-
spraken, waer by op nicus gevoegt is Dulce bellum inex-
pertis, dat is Den krijg is den onversochien soet (Biblio-
theek Rotterdam; 9E24).



VCN bulletin

juli 2020

lijf loopt, die net als huursoldaat terugkomt uit cor-
logsgebied. Er ontvouwt zich een gesprek dat
duidelijk aan Plato doet denken, een Griekse auteur
die door Erasmus in het bijzonder werd gewaardeerd.
Hanno heeft er de rol van Socrates die Thrasymachus
als simpele ziel tot inzicht leidt. Erasmus schreef zijn
Colloguia in het begin van zijn carriére als onderwijs-
materiaal voor ‘enkele rijke pubers’, zoals Smarius ze
noemt. Die ontstaanscontext is duidelijk herkenbaar
in Erasmus’ taal: zijn Latijn is hier helder en bondig.
Desalniettemin verschaft het boek duidelijke anno-
taties onder alle teksten die leerlingen voldoende
(maar niet te veell) verder helpen.

Z1jn hele leven bleef Erasmus zijn verzameling Adagia
aanvullen en bewerken. Er is dan ook een groot ver-

schil tussen de elkaar opvolgende edities. Het tweede
hoofdstuk van Weg met oorlog! zoomt in op een van de
mini-essays waaruit de Adagia bestaat. Naar aanlei-
ding van het spreekwoord Dulce bellum inexpertis ('Oor-
log is iets aangenaams voor degene die er geen heeft
meegemaakt’, p. 24) tuigt Erasmus een relaas op over
de waanzin van oorlog. De gekozen passages in de
bloemlezing leggen nadruk op de onnatuurlijkheid
van oorlog voor de mens, op het ellendige soldaten-
leven en de extreme kosten die corlogsvoering met
zich meebrengt. Op deze manier biedt het lesboek
verschillende invalshoeken op het centrale thema.

Selfie met Erasmus
In de *begripsvragen’ bij de tekstpassages wordt
vooral aangestuurd op close reading: stijlfiguren, ver-

wijzingen naar andere tekstgedeelten, tekstbegrip,
intertekstuele vergelijkingen met andere passages.
Door leerlingen te dwingen nauwkeurig tekstuele
elementen te analyseren bereidt de bundel hiermee
goed voor op de examenbundels van de zesde klasen
daarmee op de aard van het eindexamen.

Hetisjammer dat deze bundel niet explicieter de mo-
gelijkheid aangrijpt om leerlingen aan het denken te
zetten over de actuele thematiek van oorlog. Het is
nu eens niet Homerus of Vergilius die een mytholo-
gisch oorlogsepos optuigt, maar Erasmus die met een
duidelijke boodschap over zijn Buropa schrijft. Zijn
werk vraagt daarmee veel directer dan de antieke tek-
sten om activerende vragen die leerlingen over hun
eigen wereld laten nadenken. Vanuit de inhoud van
het Latijn is er een directe koppeling naar burger-
schapsvorming. Is Erasmus’ ideaal van een vredige
wereld een utopie? Wanneer zou jij een oorlog wel
gerechtvaardigd vinden? Hoe zou je als politiek lei-
der met het dilemma van oorlog omgaan? Welke ar-
gumenten zou je in een debat met Erasmus tegen
zijn visie inbrengen? Hoe zou Erasmus bemiddelen
tussen Istaél en Palestina? Wat zou Erasmus vinden
van cyberoorlog? En ben je het daarmee eens? Vanuit
dergelijke vragen is het gemakkelijk om eventueel
zelfs tot een omvangrijkere opdracht te komen, die
burgerschap omarmt en taal en cultuur integreert.
Schrijf een speech die Erasmus morgen in de VN-Vei-
ligheidsraad zou houden. Film een interview van
Erasmus met Nelson Mandela, of met Alexander de
Grote. Ontwerp namens een vredesorganisatie op

basis van citaten uit de gelezen teksten van Erasmus

een bewustwordingscampagne.

Het beantwoorden van dergelijke vragen en opdrach-
ten draagt bij aan wat Selfie met Sappho omschrijft als
‘een volwassen burgerschap in een pluriforme de-
mocratische samenleving' (Selfie met Sappho, p. 30).
Door niet los te komen van Erasmus’ moreel-theo-
retische gedachtegang en zijn tekstuele neerslag
daarvan, blijft in Weg met oorlog! de nitnodiging om
écht actief met Erasmus mee te denken op de achter-
grond verscholen. De geselecteerde teksten en gebo-
den context op zichzelf bieden tal van mogelijkhe-
den om juist burgerschapsvorming een centrale
positie te geven. De actualisering van zijn gedachte-
goed, of, beter gezegd., zijn gedachtegoed als actuali
sator voor eigen denken, blijft nu een schone taak
voor de docent in de klas. De bundel biedt in ieder
geval genoeg handvatten om een dergelijk gesprek
met Erasmus goed beslagen aan te gaan.
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